
Het is goed zo …



 Sterven doe je niet ineens
 Maar af en toe een beetje
 En alle beetjes die je stierf
 ‘t is vreemd…. maar die vergeet je
 Het is je dikwijls zelf ontgaan 
 Je zegt: “ik ben wat moe”
 Maar op een keer dan ben je
 Aan je laatste beetje toe

    -Toon Hermans-

Soms is er zoveel wat we kunnen voelen, 
maar is er zo weinig wat we kunnen zeggen. 

WILLEM ELLENS
echtgenoot van Riet Ellens-Labeur in herinnering

is overleden.

Geboren 13 mei 1938 te Aarlanderveen
Overleden 20 juni 2015 te Breukelen

Peter & José, Suzanne, Floortje, Huub-Willem

Corien & René, Sarah*, Robin, Stefan, Marjolein

Joris & Kitty, Esmee, Sacha

Wim is overgebracht naar uitvaartcentrum Van Dijk, Kerkplein 1 
te Breukelen, alwaar geen bezoek.

De crematieplechtigheid zal plaatsvinden donderdag 25 juni om 
15.45 uur in aula 1 van crematorium Daelwijck, Floridadreef 7 
te Utrecht.

Na de plechtigheid is er in het crematorium nog gelegenheid om 
de familie te ontmoeten.

Correspondentieadres:
G. van Nijenrodestraat 82-J
3621 GM  Breukelen


