
Beste F7 
 

Van de F7, 
gaat de tegenstander beven. 

 
Nu al op de tweede plek, 

eenieder die dat riep, verklaarde je voor gek.   
 

Jullie vechten als ridders, 
dan krijgen de tegenstanders de bibbers. 

 
Jullie kleren en daden zijn groot, 

maar de F7 raakt nooit in hoge nood. 
 

De ouders zijn de fanatieke aanhang, 
het aanmoedigen klinkt als gezang. 

 
Jort wil graag de lat raken, 

Sacha kan heel goed zonder papa en mama doelpunten 
maken. 

 
Tim is onze zager: een echte sliding koning, 

Guus is de beste nieuwkomer king. 
 

Colin rent harder dan de wind, 
Noah is degene die de mooiste schwalbes verzint. 

 
Nick staat ALTIJD op de goede plek, 

Thieu is als beton: keihard achterin op zijn stek. 
 

Tristan is een tank op het middenveld, hij werkt alles 
weg. 

David speelt iedereen zoek met zijn truckjes zeg. 
 

Jort, Tim, Colin, Noah, Sacha, Nick, Tristan, Thieu, Guus 
en David zijn samen de F7 

en vormen een team voor het leven. 
 

Groeten Sint en zijn pieten 


